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Felix woont met zijn moeder Astrid en zijn rat Horatio in een camperbusje. Niet voor altijd,
alleen voor de zomer, terwijl Astrid een baan zoekt. Maar de maanden verstrijken en zijn
nieuwe middelbare school begint. Felix mag niemand laten merken dat hij geen echt dak
boven zijn hoofd heeft, anders zal jeugdzorg hem bij zijn moeder weghalen. Gelukkig maakt
hij al snel een paar goede vrienden – onder wie de razende schoolreporter Winnie Wu – maar
ook zij mogen niet weten waar hij woont. Dan krijgt Felix een plan dat al hun problemen op
moet lossen: hij wil meedoen aan zijn favoriete televisieshow Wie, Wat, Waar, Wanneer, én
winnen natuurlijk, want dan krijgt hij veel geld. 

Melody heeft een fotografisch geheugen: haar hoofd is net een camera die altijd aanstaat.
Altijd. En er is geen delete-knop. Ze is de slimste van haar hele school maar niemand weet
het, want ze kan het aan niemand vertellen. Want Melody kan niet praten. Ze kan niet
schrijven. Ze kan niet lopen.
Melody wordt er gek van dat ze door de Cerebrale Parese vastzit in haar eigen hoofd, en aan
niemand kan vertellen wat ze denkt en voelt. Tot ze iets ontdekt wat haar voor het eerst in
haar leven de kans geeft om te praten. Eindelijk heeft Melody een stem. Maar niet iedereen in
haar omgeving is klaar om die te horen.

Dit verhaal begint net als alle goede verhalen: met een schoolbus die uit de lucht valt. Niet dat
iemand dat ziet gebeuren, trouwens. Iedereen heeft het te druk met andere dingen. Met
praten over snotjes, bijvoorbeeld. Met zakgeld stelen, skateboarden en dapper zijn. Met
ingewikkelde high fives, niets liever willen dan ontsnappen uit een ingewikkeld leven, grappen
maken en troost vinden. Maar vooral met naar huis lopen. 
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Mijn jaar in een tent
Tiny Fisscher

Samen op de vlucht
Nadja van Sever

Wonder
R.J. Palacio
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Voor een challenge-week die meester Sinan op school organiseert, besluit de elfjarige Zwaan
geld op te halen voor kinderen in vluchtelingenkampen. Als uitdaging kiest ze ervoor om in
een tent in de achtertuin te gaan slapen. Dat is niet de minste uitdaging, want ze wonen heel
afgelegen, en dat terwijl Zwaan met angsten worstelt – angsten die ze graag wil overwinnen.
Nog voordat ze aan haar challenge begint, besluit ze die langer te laten duren dan een week:
een jaar, zelfs. Het wordt een eng, moeilijk, spannend, bizar maar ook mooi en leerzaam jaar.
En dat in een bijzondere tent, die alles te maken heeft met een dramatische gebeurtenis van
twee jaar daarvoor …

Fahraz en Ahmed zijn twee Afghaanse jongens. In hun land heerst de taliban, een
terreurgroep die iedereen doodt die in opstand komt. De twee jongens moeten om
verschillende redenen vluchten. Ze laten elk alles wat hen dierbaar is achter en gaan mee met
een mensensmokkelaar. Het wordt voor beiden een helse tocht, vol hindernissen en gevaar.
Als ze elkaar onderweg ontmoeten, besluiten ze om elkaar te helpen en samen verder te
reizen. Lukt het hen om een goed onderdak te vinden in het veilige Europa? 

August Pullman heeft een ernstige gezichtsafwijking. Op zijn tiende gaat hij voor het eerst
naar een gewone school, waar hij meteen gepest wordt. Maar Auggie geeft de moed niet op
en probeert zijn klasgenoten ervan te overtuigen dat hij net als hen is, ondanks zijn
afwijkende uiterlijk.


